
 

 

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2024 
 

 
Shalom geliefden, 
 
Middels deze nieuwsbrief willen wij jullie kort meenemen in het werk wat wij in onze bediening 
hebben gedaan in het ‘bijna’ afgelopen jaar 2024. Op de eerste plaats danken wij de Heere God 
voor de tijd, de plaats, de kracht, de Geest en het Woord dat wij ontvangen hebben. Leven uit 
en door Gods genade is zo heerlijk en krachtig.  
 
Gods Woord is waarheid. Gods woord is een onvergankelijk zaad. Wij willen allen bemoedigen 
en aanmoedigen om een persoonlijke studie te maken van de woorden van God. De Bijbel. Alle 
dagen dat we mensen mogen helpen geven we toerusting uit de Bijbel als training. Gelijke tijd 
heeft dat een krachtige therapeutische, herstellende en genezende waarde. We kunnen in deze 
gebroken wereld/schepping talloze zorgen en problemen hebben. Er kunnen vele 
omstandigheden zijn in dit leven van strijd, aanvallen, tegenslagen, veroordeling, teleurstelling 
en vele andere zaken die een mens kan raken. Wanneer we geloven en getuigen dat de Heere 
boven al deze dingen staat worden we daar ook door bemoedigd en geholpen. Wat is het 
karakter van het zaad van Gods Woord? Het is onvergankelijk - en daarmee precies 
tegenovergestelde aan de natuur van de oude mens, die juist richting het verderf gaat.  
 

U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het 
levende en eeuwig blijvende Woord van God (1 Petrus 1:23). 

 
Eén van de berijmde psalmen verwoordt het zo mooi en is zo’n oproep aan ons hart. Een 
oproep om in welke omstandigheid dan ook je te richten op wat Gods woord ons zegt. 
 

Geen geval, geen zorg, geen list, 
Oost, noch west, noch zandwoestijn, 

Doet ons meer of minder zijn: 
God is rechter, die 't beslist; 
Die, als aller Oppervoogd, 

Deez' vernedert, dien verhoogt. 
Psalm 75:4 

 
Om jou/jullie een beetje inzicht te geven in onze activiteiten hebben we hieronder wat 
samengevat.  
 

• We hebben ruim 90 gasten mogen ontvangen tijden seminars zoals: huwelijk, 
opvoeding, bemoediging etc. 



 

• We hebben ruim 100 gasten mogen herbergen voor individuele gesprekken met een 
verblijf van 1-3 nachten. 

• We hebben ruim 50 huwelijken mogen bijstaan en helpen met een verblijf van 1-3 
nachten. 

• We hebben een tiental ouders met kinderen mogen herbergen voor 1-3 nachten voor 
raad, hulp en advies.  

 
We danken de Heere voor het vele werk dat we mogen doen. Het bestuur dat actief is in het 
meedenken en besturen van allerlei zaken. Dank aan alle vrijwilligers die de weekenden dienen 
met facilitaire zaken. De helpers die met regelmaat allerlei hand en spandiensten verrichten.  
 
Ook hartelijk dank aan iedereen die de stichting steunt met bemoedigingen, gebeden, brieven, 
kaarten en financiën. Wij wensen allen goede en gezegende dagen toe. Een voorspoedig, 
gezond en vooral geestelijk krachtig 2025.  
 
Met een hartelijke groet en Gods rijke zegen toegewenst, 
 
Anton en Elly Lagendijk 
Stichting de Arend 
 

 
 

Ons huis 
 

Ons huis, een herberg langs de weg, voor hen die zijn verdwaald. 
Voor hen die zo vaak zijn geknecht, wier krachten zijn verschaald. 

Zij kunnen hier op adem komen, wier wezen werd ontnomen. 
 

Ons huis, een warme pleisterplaats, voor hen die zijn verkild. 
Die om hun onschuld zijn gehaat, ze waren niet gewild. 

Zij worden hier opnieuw verbonden, omdat ze niet meer konden. 
 

Zijn huis, ons huis, waar liefde woont, want hier is brood en wijn. 
Waar men barmhartigheid betoont, aan wie verslagen zijn. 

Hier durven toch opnieuw te leven, die achter zijn gebleven. 
 

Zijn huis, zo zorgzaam opgebouwd in lieflijkheid en geest. 
En blijdschap, waar eerst werd gerouwd is nu een heerlijk feest. 

Hier woont een liefdevolle Koning.. 
 

Ons huis, een warme woning 


