
 

 

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2025 
 

 
Shalom geliefden, 
 
Het einde van het kalenderjaar 2025 nadert alweer. De tijd gaat zeer snel en omdat we ons 
daarvan heel bewust zijn hebben we ons in het afgelopen jaar volledig mogen geven in onze 
bediening. Met dank aan de Allerhoogste, onze God en Vader, kijken we terug op een turbulent 
en bewogen jaar. Zo snel als de tijd gaat, zo snel ontwikkelen zich ook onzekerheden en zorgen 
bij vele mensen. De keerzijde van deze ontwikkeling is dat velen serieus op zoek zijn naar de 
zekerheid en rust in de Here Jezus Christus. Het wereldgebeuren, ontwikkelingen op kerkelijk 
terrein, boodschappen die onrust zaaien, gelovigen die onderling niet meer samenbindend 
willen zijn maar uit elkaar groeien… zo kunnen we vele omstandigheden en gebeurtenissen 
beschrijven die het hart van mensen beroeren. We zijn onze hemelse Vader oprecht dankbaar 
dat we staande mogen blijven in onze bediening. Dat we iedere week mogen zaaien, helpen, 
leiden of sturen. Ook dat we in vrijheid het Woord mogen delen. Een Woord wat leven geeft, en 
krachtig en scherp is; 
 

- Geeft leven: Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen 
(Deuteronomium 30:14).  

- Is krachtig: O.a. vernieuwing van het denken wat het leven van een gelovige sterker 
maakt. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de 
vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, 
welbehaaglijke en volmaakte wil van God is (Romeinen 12:2) 

- Is scherp: Gods boodschap die kan doordringen tot het hart, tot wie je vanbinnen bent, 
zoals menselijke woorden dat nooit zouden kunnen. Want het Woord van God is levend 
en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de 
scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en 
gedachten van het hart (Hebreeën 4:12). 

 
Er is gelukkig één waarheid: Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed 
wijken! 
 
Terugblik op 2025 
Door Woord en Geest hebben we het afgelopen jaar in onze bediening prachtige 
vernieuwingen, veranderingen, herstel en genezingen mogen zien. De vrucht van het navolgen 
en leven zoals de Here Jezus ons heeft voorgeleefd op deze aarde is wonderbaarlijk groot en 
veel. Het is aan de Vader op welke tijd en wijze Hij antwoord geeft. Gebeden verhoort en 
omstandigheden laat veranderen. Het is voor ons allen een troost om te weten dat de Here 
Jezus weet en bewogen is om wat we meemaken of doormaken.  



 

 
Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, 
maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met 
vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en 
genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip (Hebreeën 4:15-16). 
 
Een kort overzicht van de activiteiten die we hebben kunnen uitvoeren: 

- Ruim 80 individuele gesprekken. 
- Ruim 90 verblijvende gasten voor 2-3 nachten. 
- Ruim 170 verblijvende gasten voor een seminar. 
- Enkele spreekbeurten in gemeentes. 
- Het nodige telefoon en mailverkeer. 

 
Naast de individuele en gezamenlijke gesprekken is er steeds meer behoefte aan 
onderwijsseminars. Broederweekenden, zusterweekenden, huwelijksweekenden, 
opvoedingsweekenden en familieweekenden met kinderen zijn, het bijna, afgelopen jaar 
georganiseerd. We kijken met grote dankbaarheid terug op saamhorigheid, onderlinge liefde, 
aandacht en bovenal al het verlangen om meer de Bijbelse normen en waarden te willen volgen 
en leren. De tijd die hiermee geïnvesteerd wordt werkt ook weer helend, bevrijdend, genezend 
en geeft vreugde en dankbaarheid. 
   
De verwachtingen voor het komend jaar 
Het komende jaar 2026 D.V. kijken we uit naar Gods leiding en voorzienigheid ook in onze 
persoonlijke omstandigheden. De nierfunctie van Elly is slechts 14 procent. Dit heeft ook 
gevolgen in meerdere functies in/van haar lichaam (o.a. het hart). We blijven bidden en hopen 
op een wonder. Afgelopen jaren heeft God zelf op zeer bijzondere wijze oplossingen, herstel en 
genezing gegeven. Zelfs doctoren die hun talenten, gaven en liefde hebben ingezet zijn gebruikt 
en geleid door Hem. We zijn dankbaar voor de betrokkenheid en begeleiding die ook zij willen 
geven. Er zijn op dit moment onderzoeken voor een nieuwe niertransplantatie. 29 jaar geleden 
heeft haar vader gezegd; ik wil dat je leeft. Zij kreeg een nier van hem. Medisch gezien kan Elly 
niet dialyseren vanwege een te zwak hart. Ze komt ook niet op de transplantatielijst omdat men 
daarop komt wanneer ze dyaliseren. Een familielid en ikzelf (Anton) willen laten testen of er een 
nier van ons geschikt is. Tot zo ver even een korte update. Maar in dat alles hebben we de 
rijkdom van het Geloof. In die rijkdom is zekerheid, bescherming, bewaring en rust ingesloten. 
 
Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert 
tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook 
wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de 
verlossing van ons lichaam (Romeinen 8:22-23). 
 
En tot die tijd leven we met de volgende belofte en zekerheid: 



 

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met 
dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw 
harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat 
eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige 
deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. (Filippenzen 4:6-8) 
   
Dank 
Als slot willen wij naast God de Vader onze hartelijke dank uitspreken naar iedereen die helpt en 
ons werk dus ook mogelijk blijft maken op hun manier.  

- Het bestuur voor alle bestuurlijke zaken en tijd en aandacht. 
- De vrijwilligers (mededienaren) de samen met ons dienstbaar zijn in de stichting. 
- Broeders en zusters die meeleven door een kaart, een bloemetje, gebed en welke 

bemoediging dan ook. 
- Familie en andere direct betrokkenen die hun tijd, aandacht en liefde geven.  
- Alle donateurs en schenkers van financiële middelen.  
- De eigenaar van het hele terrein dat ter beschikking is gesteld aan de stichting 

 
Wij hopen dat jullie allemaal ook voor 2026 onze bediening een warm hart blijven toedragen. 
Wij zullen daarentegen dienen en rentmeesters zijn. Zoals afgelopen tijd kan het zijn dat we 
voor korte tijd even geen afspraken kunnen maken i.v.m. alle ontwikkelingen van de zorg over 
Elly. Wij zullen dat aangeven op onze website.   
 
We spreken over allen uit dat de zegen van God over alle inzet wordt gegeven.   
 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer, 
Zing ik steeds van de goedheid van God. 
 
Met een hartelijke groet en Gods rijke zegen toegewenst, 
 
Anton en Elly Lagendijk 
Stichting de Arend 


